
 

 

 
 

‘EEN EEUW v.v. N.E.O.’25’ 
 

------------------------------------------------- 
 

Wim de Rooij 
 

------------------------------------------------- 
 
 

1944  
 
 
 
 

Speelde al op jonge leeftijd in NEO 1. Kwam uit 
voor verschillende vertegenwoordigende 
elftallen uit Noord-Brabant en een van de 

stuwende krachten met slim voetbalspel in de 

gloriejaren van NEO uit Sprang. 

Geboren / gewoond:  
1944 op Oosteind 
Eikendijk, Kerkstraat  

en Burg. Smitsstraat.   

  
Getrouwd met: 

Nel de Rooij-Versteeg,  

1 kind, 2 kleinkinderen  

  
Nu woonachtig in   
Landgoed Driessen  
 

Beroep; Tegelzetter, veel plezier gehad.  

 

Hobby’s: Sport kijken. 

   

Hoogtepunt sportgeschiedenis: EK 1988,  

Volleybalteam 1996 Atalanta (OS)   

  
Favoriete vakantieland: Spanje 

Favoriete drankje: ranja  
Favoriete club eredivisie: Ajax  

Favoriete muziek: Guns ‘n Roses  

 

Karakter: humor, niet gauw kwaad te krijgen, 

rustig.  
 

 
Hoogtepunt: kampioenschap 1967/1968   
 
Dieptepunt: Beenbreuk 1965, kruisband 1969   
  
Beste trainer:  de Boorder   
 
Voetballen tegen Kozakken Boys altijd op het 
scherpst van de snede  
  
Sterkste eigenschap als voetballer: Dribbelen  
  
Wist je dat;  Speelde met de gebroeders Paulides 
en Tini Vugts.  
 
Daarbij is NEO’25 mijn enige club geweest  
  
Mooiste herinnering: De vele vrienden die ik er 
aan over heb gehouden  
  
NEO-gevoel: qua voetbal mooier dan de 
afgelopen 15 jaar. Goed dus!  
  
Gelukwens: Dat NEO 200 jaar mag worden   
 
 
 
 

 
Voetbalhumor: 
 
In 1968, terug in de bus van Spakenburg: Christ 
van der Schans had voor veel geld paling 
meegenomen, in een plastic zak in de bus. Onder 
het kaarten ging de grensrechter Rini Brent (125 
kg ongeveer) per abuis op die zak zitten. Is dus 
palingpasta geworden. 
 
Ik was trainer van de A-jeugd, Arnoud de Bie 
stond reserve en was het daar niet mee eens. “Ik 
weet het goed gemaakt, 2 lucifers, wie het 
kleinste trekt, staat reserve”. Arnoud trekt als 
eerste, denkt de kleinste te trekken en staat dus 
reserve. Pas jaren later hoorde Arnoud dat allebei 
de lucifers even groot waren. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


