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Mocht pas op 19 jarige leeftijd lid worden, 
werken ging namelijk voor. Is ‘ons’ oudste lid 

van de vereniging (begin 2024 - 73 jaar lid) 
Speelde in het eerste en later bij de veteranen 

bij NEO’25 als linkshalf, spelverdeler.  

Hoogtepunt: kampioenschap 1953/1954 

Dieptepunt: die heb ik niet meegemaakt 

Dankbaar en trots dat ik zo oud mag worden  
 
Beste trainer:  Broers (een Tilburger) (1953/54) 
 
Sterkste eigenschap als voetballer: Spelers 
aansturen. 
Mindere eigenschap: af en toe te veel zeuren 
tegen de scheidsrechter 
 
Wist je dat: Ik kom nog elke wedstrijd van NEO 
1 samen met Ria kijken, zowel de uit als 
thuiswedstrijden. Ria rijdt dan, Willem heeft 
geen rijbewijs  
 
Mooiste herinnering: Gezelligheid 
 
NEO-gevoel: Eenheid 
 
Gelukswens: Veel geluk gewenst 

Geboren / gewoond: 
1931 op Oosteind  
Sprang. 
 
Getrouwd met Ria van  
der Schans-Duister 
3 dochters, 5 klein- 
kinderen en 8 achter- 
kleinkinderen 
 
Nu woonachtig in  
Drunen 

Beroep: Tegelzetter 
Hobbies: TV kijken, o.a. 2 voor 12 en mijn werk 
was ook altijd m’n hobby 

Hoogtepunt sportgeschiedenis: EK 88 en 
schaatskampioenen Sven Kramer & Irene Wust 
Favoriete vakantieland: Portugal, Algarve 
Favoriete drankje: pilsje 
Favoriete club eredivisie: PSV 

Karakter: tevreden, af en toe eigenwijs 

Voetbalhumor: 

Niet echt maar met Jan Bax kon je echt lachen , 
durfde alles te zeggen. Piet Chabot had ook 
mooie verhalen in de kleedkamer 
 
Was uit bij Uni Animo in Loon op zand, ik deed 
een beetje moeilijk (zachtjes uitgedrukt). Ik 
moest eraf, liep buiten de lijnen, maar ging na 2 
minuten gewoon het veld weer in. De 
scheidsrechter zag het en liet me gewoon weer 
meespelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


