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Ton van Vugt mocht pas op zijn 18e gaan 
voetballen en werd gelijk speler in het eerste 
elftal en maakte furore op het middenveld van 

de  kampioensploeg van 1967/1968.   

 

Geboren / gewoond:  

Van der Duinstraat en  
Jan de Rooijstraat  

Getrouwd met  
Francien  Kramer.   
2 kinderen, 4 klein-  
kinderen  
 
Nu woonachtig in   

Waalwijk 
 
Beroep; Timmerman.  

 

Hobbies: Alle sport bekijken op TV.   

Hoogtepunt sportgeschiedenis: de 4-5 uit 
overwinning van RKC in mei 2019 bij Go Ahead 
Eagles, waardoor ze promoveerden.  
 
Favoriete vakantieland: Zuid Afrika  
Favoriete drankje: wijn  
Favoriete club eredivisie: Willem 2  
Favoriete TV programma: Rondo  
Karakter: rustig maar ook te fel bij onrecht. 

Voetbalhumor;  

 

Uit bij JPS bij veteranen, door mijn broer Henk 
liepen we tegen een tegengoal aan en liet hem  
dat luid en duidelijk merken, mijn broer werd  
boos en van kwaadheid liep hij het voetbalveld af.  
  

Bij mijn beenbreuk bij the Gunners uit, kan ik me 
nog herinneren, ondanks de pijn, dat Jan Kuijsten 
(spitske) verhaal ging halen bij de tegenstander 
die me dat geflikt had, dat is me altijd bijgebleven.  
 
 

 
 
 

Hoogtepunt: kampioenschap 1967/1968  
 
Een unieke lichting in 1967/1968 met uitzonderlijk 
talent als team en ook nog met eigen jongens uit 
ons eigen dorp   
  

Dieptepunt: 2x been gebroken bij Dinteloord en 
the Gunners  
 
Beste trainer:  Broers   

 

Voetballen tegen SSC de derby  

Sterkste eigenschap als voetballer: linkshalf en 
met buitenkant rechts kromme passes geven   
  

Wist je dat; Stiekem bij SDO heb gespeeld; ik 
mocht eigenlijk niet voetballen van thuis, was te 
gevaarlijk, maar voetbalschoenen geleend en bij 
SDO een paar wedstrijden meegespeeld.  
  

Mooiste herinnering: Kampioenschap 1967-1968 
NEO-gevoel: Het is en blijft mijn voetbalclub, volg 
het e.e.a. via teletekst en krant.  
In de kantine kom ik niet meer, tot een paar jaar 
geleden nog wel met Jan Kuijsten.  
 

 


