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Teun Vos   

 
-------------------------------------  

1941  
 

Teun Vos werd op zijn 19 e jaar pas lid van  
NEO/Sprang en kwam na een paar wedstrijden in 

het tweede gelijk in het eerste.  
 

Hij maakte furore als keeper van het 
kampioenselftal in 1967 /1968 en had als bijnaam 

"de zwarte panter"  
 

Geboren / gewoond: 
1941 op 2e zeine,  
Waalwijk.   
  
Getrouwd met Bien   
Vos-Vos, 2 kinderen,   
3 kleinkinderen  
  
Nu: Prof. Keesomweg,  
Waalwijk.  
  
Beroep: Metselaar en Tegelzetter  
Hobbies: Jagen.   
Hoogtepunt sportgeschiedenis: WK 74 met 
Cruijf, van Hanegem en Rensenbrink.  
Tour de France winnaars 1968 Jan Jansen en 
later Joop Zoetemelk en ook nu Jumbo-Visma  
  
Favoriete vakantieland: Oostenrijk  
Favoriete drankje: Schrobelaar  
Favoriete club eredivisie: Ajax  
Favoriete muziek: Tirolermuziek  
 

Karakter: zorgzaam 

Voetbalhumor;  
  
Tiny Vugts was altijd heel grappig  
Bij NEO zou een " wereldkeeper " komen, die mij 
zou moeten vervangen, was nog op sportpark 
Eikendijk, was broer van Ton en Henk van Vugt, 
maar die wist de spelregels niet eens.  
  
Dieptepunt: Veteranen: 44 jaar: eerste helft 
kampioenswedstrijd bij veteranen. 2e helft 
ingevallen in het eerste elftal. Na afloop wedstrijd 
eerste elftal, hoorde ik van anderen, dat de 
veteranen al klaar  
waren met de  
Brabantse koffietafel  
Tgv. behalen                                                        
kampioenschap. Ze                                                        
waren zonder mij                                                        
begonnen en was al                                                        
afgelopen. Dat heb ik                                                           
heel lang moeilijk                                                        
kunnen verkroppen                                                        
en is uiteindelijk ook                                                        
de oorzaak geweest  
van de breuk met NEO’25. 

Hoogtepunt:  Vroeger had je bij NCRV een item 
over zaterdagvoetbal, dat ‘s avonds werd 
uitgezonden. En wat was de eerste wedstrijd 
die werd uitgezonden? Geinoord -NEO’25, voor 
mij een hoogtepunt.  
  
Blunder: Veteranen: Ik was uit bij Beatrix in den 
Bosch bezig met het opstellen van een muurtje 
en stond aan de linkerpaal op ‘t moment van het 
fluitje van de scheidsrechter en de bal werd er 
ondertussen aan de rechterkant ingeschoten.  
  
Beste trainer: Tiny Broers, goeie keepers-
training van gehad   
Voetballen tegen SSC, de derby, 2000 man 
langs de kant, dubbele rijen.   
  
Wist je dat: van SSC heb ik ooit een aanbod 
gehad.  
  
Mooiste herinnering: Kampioen eerste elftal  
NEO-gevoel: Niks, maar ik houd het nog wel bij, 
het blijft toch je club.  
  
Gelukwens: Veel geluk en succes   

 
 


