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1951  
 

 

Piet van Thielen debuteerde op 17-jarige leeftijd 
als invalspits in het eerste elftal in 1968, maar 

was in de jaren daarna een bikkelharde  
verdediger, die een belangrijke tactiek voor 

zichzelf hanteerde; "de tactiek van de 
verschroeide aarde" zoals hij het zelf omschrijft.  

  

 

Geboren / gewoond:  
1951 Dijkstraat/ Sprangse 
pad en Burg. Smitstraat.   
  
Getrouwd met  
Marian Kuijs († 2003)   
1 dochter  
  
Nu woonachtig in  
Sprang-Capelle  
 
Beroep: Loodgieter, cv-monteur, projectleider.  
 
Hobby’s: Geschiedenis, menselijk lichaam en 
diverse andere zaken.   
 
Hoogtepunt sportgeschiedenis: EK 1988, Anton 
Geesink, olympisch kampioen judo, Tokio 1964  
 
Favoriete vakantieland: Oostenrijk  
Favoriete eten: Alles, ik kook ook graag en veel  
 
Karakter: Heel sociaal, rechtvaardig en opkomen 
voor de minderen maar ook weinig geduld en kan 
niet goed tegen de linkse retoriek. 
 

 
Voetbalhumor: 
 
Douchen na de training: B.P. was een speler met 
een grote bos met haar en stond in de kleedkamer 
in de middelste van de 3 douches. Van 2 kanten 
over het muurtje bleven wij shampoo toevoegen 
en zo 20 minuten volgehouden, B. bleef maar 
spoelen, begreep er niets van. Veel plezier gehad 
in het kleedhok. 
  
Uitwedstrijd voor de beker tegen MULO 
Eindhoven, 3-1 verloren met de gebroeders  
Willy, Rene en Hans van de Kerkhof in het team. 
Voor de wedstrijd zat Ad Bax de rugnummers te 
noteren; we hadden er een nieuweling bij en die 
vroeg aan mij: "Wat zit Ad te noteren"? Waarop 
ik antwoordde dat dit de bestelling was voor na 
de wedstrijd. Deze speler naar Ad en bestelde 
biefstuk en frites waarop Ad antwoordde; “ga jij 
nou eerst maar presteren” met de nodige 
krachttermen.    

Hoogtepunt: Heb alleen maar hoogtepunten 
meegemaakt.  Als beperkte speler 10 jaar in het 
eerste gevoetbald.   
 

Dieptepunt: 5x geschorst in mijn laatste seizoen  
  
Blunder: Scheidsrechter van Ginneken op zijn 
hoofd geslagen  
 

Beste trainer: De Boorder, van der Boogaard.  
 

Voetballen tegen Zeeuwse clubs, zoals 
Arnemuiden etc, hard maar rechtvaardig  
 

Sterkste eigenschap als voetballer: verdedigen.  
 
Wist je dat; Ik een sterke voorkeur heb voor 
karaktervoetballers   
  
Mooiste herinnering: Altijd een familieclub 
geweest, momenteel veel andere bezigheden  

 

NEO-gevoel: In de kantine kom ik zelden meer, 
alleen bij pub quiz of zo, muziek te hard ook. Zie 
het nu meer als een feestclub, waarbij drank en 
feesten het belangrijkste zijn.   
  
Gelukwens: Proberen dat familie gevoel te 
behouden. 

 

 


