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Piet Paulides 
  

------------------------------------------------- 

 

1948  
 
 

Piet Paulides, speelde al op 16-jarige leeftijd in 
het eerste elftal en was al op jonge leeftijd een 

spits met een behoorlijke reputatie als 
goalgetter in Brabant.   

Hij kwam ook uit voor diverse selecties voor  
Noord-Brabant en samen met zijn broers en 

ploeggenoten een van de boegbeelden die NEO 
naam hebben gegeven in het 

zaterdagamateurvoetbal.  

 

Geboren / gewoond: 1948 
op Oudestraat 25,  
Sprang.   
  
Getrouwd met Nellie  
Paulides-Kroot († 2023),  
3 kinderen,  
5 kleinkinderen  
  
Nu woonachtig in   
Sprang-Capelle  
 
Beroep; Electrotechnisch wisselaar.  
 
Hobby’s: Darten, muziek en voetbal op tv 
kijken.  
  
Hoogtepunt sportgeschiedenis: WK 1974 en  
Jan Jansen winnaar Tour de France 1968,   
 
Favoriete vakantieland: Duitsland  
Favoriete drankje: Alcoholvrij bier  
Favoriete club eredivisie: Feijenoord  
 
Karakter: Sociaal maar heb niet altijd interesse in 

andere mensen  

 
Voetbalhumor: 
 

Onder de douche, haren wassen, vond ik het 
toch akelig warm worden onder bij mijn voeten.  
Stonden 3 man tegen mij aan te plassen.   
  
Na mijn voetbalcarrière had je in Besoyen 
naast Café Jo Brok een voetbalveld op 
zondagmorgen werd er vriendschappelijk 
gevoetbald, ons Team heette: "de taaie tijgers" 
na afloop moesten we ons wassen buiten, bij 
dat café, schitterend. Mijn broer Joop speelt 
nog bij "de taaie tijgers", op zondagmorgen bij 
RWB.  

 

Hoogtepunt: kampioenschap 1967/1968 op 19 
jarige leeftijd.  
 

Speelde voor NEO’25, Jeugd FC Den Bosch, 
Longa en RKC  
 

Dieptepunt: Einde carrière, ik had een zwakke 
gezondheid, kreeg ook nog pfeiffer   
 

Wist je dat; Adje van der Wiel net begon met 
spelen, toen ik stopte met voetballen bij RKC.  
 
Beste trainer: Van den Boogaard   
 
Voetballen tegen SSC, 2000 man langs de lijn.   
  
Sterkste eigenschap als voetballer: goalgetter  
  
Blunder: Ik werd een keer kwaad op publiek, 
schopte de bal ook in het publiek en raakte een 
van de kinderen van Bert en Annie van Dongen 
(oude Vivo )   
  

Mooiste herinnering: Kampioensteam 1967-1968  
 
NEO-gevoel: Toch nog een ‘feeling’. Ik volg en 
lees de uitslagen. In de kantine kom ik niet.  
 
Gelukwens: Alle goeds toegewenst.   
 

 

 


