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Paul debuteerde al op 18 jarige leeftijd in het 
eerste elftal als “stofzuiger / balafpakker” op het 

middenveld. Hij maakte deel uit van het 
kampioenselftal 1967/68 dat uitkwam in de  

hoogste klasse van het zaterdag voetbal. Hij 

werd gekozen in diverse districtselftallen en 

koos al op jonge leeftijd voor een 

maatschappelijke carrière. 
 

Geboren:  
1946 in Enschede.  
 
Gewoond: Oudestraat  
 
Getrouwd Jonny Ramp 
2 kinderen en  
3 kleinkinderen  
  
Beroep: Verkoopleider  
Autogarage de Graaff  
Waalwijk van 1963 tot  
2007.  
 
Hobby’s: Tennis en met de kleinkinderen op stap.  
 
Hoogtepunt sportgeschiedenis: Jan Janssen 
die de tour de france won (1968) en WK 1974.  
 
Favoriete vakantieland: Italië  
Favoriete eten: Italiaans   
Favoriete club eredivisie: PSV  
  
Positieve eigenschap: proberen mensen te 

verbinden. Sommige noemen mij ook eigenwijs, 

ik noem het meer “naar eigen wijsheid handelen”.   

 

Voetbalhumor: 
 
De eerste wedstrijd tegen Kozakken Boys: Wij in 
trainingsjasjes van allerlei pluimage en zij in 
geheel gesponsorde kleding. En wij wonnen, 
geweldig!  
 

De douches in de nieuwe kleedkamer waren 
klaar maar bij de eerste keer douchen liep het 
water zo de kleedkamer in. 
 
Als we niet voetbalden, was er een sportmiddag 

op de Eikendijk met zaklopen, sprinten etc. Ik won 

2 van de 3 spellen en de prijs: een paar 

damesschoenen maat 38                               

 
Ik weet ook nog dat Tjerk Heij (voorzitter)                                           
entreegeld bij de bezoekende supporters ging                                                       
ophalen bij de Eikendijk. Een voor een ging hij 
iedereen langs, langs de lijn. Wel Mooi dat dat zo 
nog kon.                                        
 

Hoogtepunt: kampioenschap 1967/1968   
 
Dieptepunt: Thuis tegen Huizen, oktober ’68, de 
6e wedstrijd in de competitie. We stonden 
bovenaan, hadden de eerste 5 wedstrijden 
gewonnen. Ik liet mij samen met Ad Vos 
provoceren, werden eruit gestuurd en voor 5 
wedstrijden geschorst. We verloren  de volgende 
5 wedstrijden en dat kostte ons  de promotie naar 
een nieuw te vormen hoogste klasse.    
  
Sterkste eigenschap als voetballer: Mix van 
hardheid en gedrevenheid. En dus een mix van 
Willy v/d Kerkhof en Johan Neeskens. 
 
Wist je dat: Ik bij SSC heb gevoetbald en 
gevraagd was door Jan den Rooijen (later MVV)  
 
Mooiste herinnering: Wij wonnen de eerste 
wedstrijd in de hoogste klasse uit bij en tegen 
Kozakken Boys.   
 
NEO-gevoel: Ik kom nog een keer per jaar.  
Praatje maken met Toon de Jong en Willem v/d  
Schans († 2024)   
 
Gelukwens: alle goeds.   
 

 


