1938

Maurits werd op z’'n 122 lid van NEO/Sprang
en was befaamd om zijn hard schot met zijn
linkervoet. Op zijn 27¢ stopte hij met
voetballen vanwege werk
(gedeeltelijk zelfstandig)

Geboren:
1938, Sprang-Capelle. |

Gewoond: Oosteind 14 p= |

Getrouwd met
Joke de Jong-van
Tilborgh 2 kinderen.

Trots op mijn kinderen
Beroep: Metaalbewerker
Hobby’s: Voetballen, vissen, fietsen.

Favoriete Tv-programma: Voetbal Inside met
vaste analist Johan Derksen.

Favoriete vakantieland: Nederland
Favoriete drankje: Alcoholvrij bier
Favoriete club eredivisie: Feyenoord
Favoriete muziek: Andre Hazes

Goede eigenschap is andere mensen helpen en
af en toe heb ik een kort lontje.

Voetbalhumor:

Bij uitwedstrijden naar Zoutelande en de
Meeuwen dat de bus dan propvol zat met
aanhang. Niet alleen om aan te moedigen maar
ook om op het strand te liggen.

De scheidsrechter was vaak iemand uit de buurt.
Er waren toen nog weinig auto’s dus veel
scheidsrechters kwamen op de fiets of brommer.
Dat leverde nog wel eens voordeel op voor ons,
want anders kreeg de scheidsrechter dat na
afloop nog wel eens te horen.

Destijds was een voetbal gemaakt van stukken
leer om een binnen bal. Normaliter woog
zo’n bal rond de 300/400 gram. Bij regen werd
zo’n bal een stuk zwaarder. Soms wel 2 kilo.

Hoogtepunt: kampioenschappen

Dieptepunt: langdurige blessures

Favoriete tegenstanders: de ‘klaaise’ ploegen.
't Zaand tegen de Klaai’

Sterkste eigenschap als voetballer: voorzetten
vanaf links en schieten.

Het is een bekend verhaal dat bij een strafschop
van Maurits de kinderen achter de goal werden
verplaatst.

Mooie herinnering: Eikendijk was op zich humor,

veel te klein, koud water uit de pomp en een klein

hokje voor de scheidsrechter. Oude doellaten
werden gebruikt als zitplaats voor de oudere
toeschouwer.

Afspraak met de eigenaar/boer Dingemans was
dat we de koeien ‘verschaarde’ voor de wedstrijd
en dat we de vlaaien zelf moesten opruimen.

NEO-gevoel: mooi dat de vereniging nog bestaat.
Een fijne toekomst gewenst.




