1943

‘Reserve staan, was ik goed in”. Jan is als
keeper begonnen maar omdat hij niet al te
groot was, is hij later in de spits(ke) gaan
voetballen bij NEO 2 (of reserve bij het eerste
en had daar vrede mee)

Geboren / gewoond:
1943 van der Duinstraat
Sprang, tegenover de
oude school en kruising
bij ‘de stigt’

Getrouwd: met Nolly
Kuijsten (1 2023)
2 kinderen, 1 kleinkind

Beroep: schilder "
Hobby’s: voetbal kijken en fietsen.

Trots op mijn kleinkind.

Hoogtepunt sportgeschiedenis: Ajax jaren 70,
Joep Zoetemelk wereldkampioen 1985

Favoriete vakantieland: Belgié (jaren een huisje
gehad)

Favoriete drankje: Pilsje en jenever op z'n tijd
Favoriete eten: Friet

Favoriete club eredivisie: Ajax

Karakter: humor, o0.a. samen met Piet Chabot

Voetbalhumor:

Ik was de favoriet van Koos van Dongen (vader
van Arie tevens bestuurslid) en ik liet me vaak
opnaaien door hem.

We hadden een scheidsrechter uit bij Arnemuiden
die ‘tegen’ ons floot. Mij werd een zuivere
strafschop onthouden en toen heeft Koos de
scheidsrechter na afloop er “stevig” op
aangesproken.

Samen gespeeld met Wim de Rooij, Piet Chabot,
Maurits de Jong, Ton de Jong, Arie Zoutewelle en
Herman van de Berg. Jan Kuijsten (alias Spitske)
was keeper van NEO voordat Teun Vos naar
NEO kwam

Hoogtepunt: Net geen degradatie 1965(7?)
Beslissingswedstrijd tegen Arnemuiden (ik stond
op goal) en veroorzaakte een penalty, maar Piet
Chabot scoorde de beslissende penalty,
waardoor NEO niet degradeerde.

Dieptepunt: Smeerdiek uit 5-1 verloren, ik stond
op goal (was eigenlijk te klein).

Beste trainer: de Boorder

Ik ben begonnen bij SDO maar na fusie met
Sparta overgestapt naar NEO’25.

Mooiste herinneringen: Kampioenschappen met
NEO 1 en de veteranen.

NEO kantine: Ik kwam daar graag met een vast
groepje. Nu wennen aan het idee dat Nolly er niet
meer is, maar hoop er weer te komen.

NEO-gevoel: Jammer dat we onlangs zijn
gedegradeerd naar de 4¢ klasse.

Gelukwens: Alle goeds en hopen dat we weer
kunnen promoveren met de club.




