Geboren / gewoond:
1937 van der Duinstraat, Sprang-Capelle

Beroep: Metaalbewerker bij van Oversteeg in
Sprang.

Op 15/16 jarige leeftijd begonnen bij SDO naast
het oude postkantoor. Na fusie met Sparta
stapten ze over naar NEO in Sprang, samen met
Frans Moonen (2023 overleden)

Co was een snelle rechterspits die het Brabants
elftal haalde, maar na een felle charge toen hij
was doorgebroken door de laatste man van
Good Luck (nu RFC) is zijn linkerknie nooit meer
hersteld. Dokter Winkelman was er ook niet blij
mee en zei, ‘zeker weer door dat voetbal’.

Tijdens militaire dienst werd hij opgehaald in Den
Bosch door Drikus de Roon (Kolenboer) om op
tijd te zijn voor de wedstrijd.

Na afloop omkleden en wassen bij café Leentje
Tromp inclusief een afzakkertje pakken tot de late
uurtjes, is het meest bijgebleven.

Cor (1939) werkte in de schoenenindustrie
en werkte als (hand) schoenmaker in de
omgeving o.a. bij Greve in Waalwijk.

Cor Speelde meestal rechts op het
middenveld. Een nuttige alleskunner die op
zaterdag eerst moest werken. Tijdens
thuiswedstrijden geen probleem, bij
uitwedstrijden, vooral in Zeeland, werd dat
een uitdaging.

Zijn vrouw Ria ging altijd mee, zij handbalde bij
Tachos waar Cor dan weer kwam kijken.

Voetbalhumor: Op de Eikendijk was een klein
grasmachientje. Maurits de Jong maaide de
linkerkant voor hemzelf 1k (Cor) maaide
vervolgens alleen de rechterkant van het veld.

In het midden niet, daar kwamen we toch nooit.




