
 

 

 
 

‘EEN EEUW v.v. N.E.O.’25’ 
 

------------------------------------------------- 
 

Chris Chabot 
 

------------------------------------------------- 

 

1948 

 

 
 

Chris Chabot werd op 12-jarige leeftijd lid van 
NEO. De Chabot familie was en is een echte 

NEO-familie met zijn vader Broer en zijn ooms 
Piet en Leonard. Chris was een snelle 

rechtsbuiten, vooral op de eerste meters. Hij was 
een van de vaste reserves in het kampioenselftal 

1967/1968.   
 

Geboren: op Oosteind, 
  
Gewoond: Kerkstraat en 
Emmastraat, Sprang.  
 
Getrouwd met Joke de  
Laat (†2014)  
3 kinderen, 1 kleinkind 
 
Beroep: Timmerman 
Had achteraf miljonair 

willen worden  

 
Hobby’s: Voetbal kijken, kaarten en biljarten. 
 
Hoogtepunt sportgeschiedenis: EK 1988, WK 
1974  
 
Favoriete vakantieland: Spanje 
Favoriete drankje: bacootje 
Favoriete club eredivisie: Ajax 
Favoriete muziek: jaren 60-70-80 
 
Karakter: altijd positief, probeer altijd een beetje 
humor te brengen. Soms ben ik te gauw 
tevreden.  
  

 

 
Voetbalhumor: 
 
Johan Haisma was bij ons de gangmaker met 
enorme humor. 
Ook gelachen met onze grensrechter Jan 
Braspenning.  
 
- Hij riep eens: “het is tijd” tegen de 

scheidsrechter terwijl we 1-2 achter stonden.  

- Uit naar Terneuzen stonden we achter een 

grote tractor met uien op de pont. Jan vroeg 

of hij wat uien mee mocht nemen voor thuis. 

Stond hij boven op de kar zijn tas vol te laden.  

 
Kleedkamerhumor: 
 
Misschien niet zo fris maar we verwisselde 
sokken of er werd tegen mij aan geplast tijdens 
het douchen.  
 

 
Hoogtepunt: bekerwinst op  Tholense Boys en 
het kampioenschap met NEO 2 in 1977/1978. 
 
Dieptepunt: diverse knieblessures, nu twee 
nieuwe knieën.  
Grootste blunder: Voor open doel, uit bij BVC 
Oosterhout, tegen de paal.   
Voetballen tegen SSC (derby) was het leukste. 
Sterkste eigenschap als voetballer: Snelle 
rechtsbuiten. 
 
Wist je dat:  Chris elke donderdag en zaterdag 
bij NEO is. Donderdagmiddag met het 
onderhoudsteam en op zaterdag in de 
‘Broebelhoek’ samen met een vast groepje (o.a. 
zijn neven).  
 
Mooiste herinnering: Veel genoten van de 
gezelligheid in de bus en tijdens het aanleggen 
bij de Raayberg (Bergen op Zoom) 
 
NEO-gevoel: Ik heb een rood-wit-blauw hart, dat 
zal wel zo blijven. 
 
Gelukwens: Alle goeds, maar misschien in de 
toekomst toch samen met RWB  
 

 


