
 

 

 
 

‘EEN EEUW v.v. N.E.O.’25’ 
 

------------------------------------------------- 
 

Cees Heij 
 

------------------------------------------------- 

 

1952 
 
 
 

Cees werd lid van NEO op 10-jarige leeftijd. Hij 
debuteerde op 18-jarige leeftijd in 1971 onder 
trainer de Boorder als linksback. Cees maakte 

deel uit van het team dat in 1974/1975 
promoveerde naar de 2e klasse.    

 
 
 

Geboren: Kerkstraat 22 

 

Gewoond: Oudestraat,  

Willem Alexanderstraat 

Hendrik Chabotstraat, 

Hobbemastraat  

 

Getrouwd met Trees  

van Iersel. 2 zonen,  

4 kleinkinderen 

 

Beroep: Magazijn- 
bediende. Heb meerdere  
kansen gehad om hogerop te komen, maar was 
te eigengereid en het zou niet passen bij mijn 
karakter.  
 
Hobby’s: Voetbal, wielrennen kijken en 
kamperen.  
 
Hoogtepunt sportgeschiedenis: EK 1988, de 
elftstedentochten.  
 
Favoriete muziek: Pink Floyd 
 
Karakter: Eigengereid, wel milder geworden.  
 

 
Voetbalhumor: 
 
In mijn tijd verloor ik vaak van SSC. Mijn twee 
zonen Robin en Ivan hebben zelden tot niet 
verloren van SSC.  
 
Trainer van Esdonk, was een militair, liep voorop 
tijdens een duurloop in de duinen. Hij nam een 
verkeerde afslag, waar wij de goeie afslag 
namen. Later hebben we hem nog wel 

teruggevonden  

 
Het was grappig om mee te maken dat de 
gebroeders Paulides als goede voetballers soms 
de opstelling bepaalden in plaats van de trainer.  
 
Tijdens een stratentoernooi bij SSC heb ik na 
afloop mijn NEO-shirt aangehouden. Ik kreeg  
veel bekijks tijdens het feesten.  
 

 

 
Hoogtepunt: kampioenschap 1974/1975 en 
1980/1981.   
Dieptepunt: 2x achter elkaar gedegradeerd in 
1982/1983 en 1983/1984.   
 
Beste trainer:  de Boorder en later Gerard 
Snoeren en Ad van Tuyl.  
 
Voetballen tegen SSC met veel publiek vond ik de 
leukste wedstrijden.  
 
Sterkste eigenschap als voetballer: Techniek 
 
Wist je dat: Cees leider is geweest van NEO 1 en 
nog elke zaterdag komt kijken.  
 
Mooiste herinnering: De kampioenschappen, de 
mooie feestjes in de kantine en de ontwikkeling 
van Robin en Ivan van jeugd naar NEO 1.  
 
NEO-gevoel: Ik ben een echte NEO-man. 
Ik geniet van de talentenfabriek die elke 
woensdag avond trainen. 
  
Gelukwens: Dat NEO nog lang een zelfstandige 
club mag blijven.   
 

 


