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Bert Paulides was al op 17-jarige leeftijd een 
vaste kracht in het eerste elftal van NEO/Sprang. 
Hij was een snelle linksbuiten die onderdeel was 

van het team dat furore maakte eind zestiger 
jaren in het zaterdag amateurvoetbal.   

 

Geboren / gewoond: 
Oudestraat Sprang.  
 
2 kinderen, (+1 kind  
overleden in 1989) 
1 kleinkind. 
 
Dankbaar dat ik gezond  
ben.  
 
Beroep: Interieur- 
bouwer.  
 
Mooiste periode was als ZZP’er voor bepaalde 
bedrijven te werken.  
 
Hobby’s: Voetbal kijken, wandelen.  
 
Hoogtepunt sportgeschiedenis: Ajax jaren 70 en 
het EK 1988. 
 
Favoriete club eredivisie: Feyenoord  
Favoriete drankje: Belgisch biertje 
 
Karakter: doorzettingsvermogen, nooit 
ophouden, altijd doorgaan. Soms te goed van 
vertrouwen. 
 

 
Voetbalhumor: 
 
Ik stond onder de douche met scheidingsmuren 
en kreeg de shampoo maar niet uit mijn haren. 
Bleek dat Piet van Thielen al een tijdje de 
shampoofles stond leeg te gieten in mijn haar.  
Ik reed vroeger een lage Ford Capri. Daar had ik 
nogal wat bekijks mee.  
 
Ik was 17 jaar toen ik mijn eerste wedstrijd als A- 
jeugd speler in het eerste elftal speelde. Ik 
scoorde en we wonnen met 2-0. 
Mijn jeugdtrainer Marrie van Vuuren vertelde mij 
toen dat ik gewoon in de A-jeugd zou blijven 
spelen. Maar trainer De Boorder, van NEO 1, 
stak daar een stokje voor en haalde mij voor vast 
naar NEO 1. 
 

 
Hoogtepunt: kampioenschappen 1967/1968  en 
1974/1975. 
Mooiste wedstrijd: 1973, halve finale voor de 
beker tegen Heerjansdam op het SSC-terrein.  
 
Beste trainer:  Theo vd Bogaard  
 
Sterkste eigenschap als voetballer: passeren in 
combinatie met snelheid en doelgerichtheid. 
 
Spijt van: dat ik ooit ben weggegaan bij RKC 
toen trainer Remmers kwam.  
Beste medespeler was Henk Passier bij RKC in 
de jaren 70. Bij NEO gevoetbald met Chris 
Chabot, Wim de Rooij, Ad Vos en mijn broers.  
 
Wist je dat: Ik in de jaren 70 nog met RKC tegen 
het grote PSV, met Willy van der Kuilen, Jan van 
Beveren en gebroeders vd Kerkhof heb 
gevoetbald?  
 
NEO-gevoel: ik volg NEO nog steeds, nu meer, 
nu ze ook leuk voetbal spelen. 
 
Gelukwens: Alle goeds en hoop dat ze kampioen 
worden. 
 

 


