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Arie kwam op zijn 14e voetballen bij NEO en is 
begonnen als linksbuiten in het jeugdelftal dat 
getraind werd door Marrie van Vuuren. Later 

werd hij een felle linksback die het 
kampioenschap meemaakte van 1974/1975 en 

naar de 2e klasse promoveerde.    
 

Geboren / gewoond: 
Korte Nieuwstraat  
en Bolderik. 
 
Getrouwd Diny van den  
Bosch.  
2 kinderen en 4 klein- 
kinderen.  
 
Trots op mijn klein- 
kinderen 
 
Beroep: Schilder 
 
Hobby’s: Sport kijken.  
 
Hoogtepunt sportgeschiedenis: WK 1974 en 
schaatsen met Ard Schenk en Kees Verkerk. 
 
Favoriete vakantieland: Griekenland en Israël 
Favoriete drankje: Biertje 
Favoriete TV programma: Studio Sport 
Favoriete club: PSV 
Favoriete muziek: Hollandstalig 
 
Karakter: plichtsgetrouw en soms ongeduldig 
 

 

 
Voetbalhumor: 
 
Uit naar DOS Kampen hebben we van tevoren 
aangelegd om wat te eten. Denis Vos had voor 
jachtschotel gezorgd en dat was wel lekker en er 
werd volop opgeschept. We kwamen die 
wedstrijd niet vooruit en stonden binnen de 
kortste keren met 3-0 achter.  
 
In militaire dienst zat ik in Volkel. Trainer de 
Boorder, die zelf ook militair was in Den Bosch, 
kwam overdag controleren of ik mijn rondjes wel 
liep. Omdat ik toen niet kon trainen, gaf hij mij 
die instructies voor elke week.  
Ik moest zaterdag ochtend naar de schilders-  
School in Tilburg. Jos van den Kerkhof  
(supportersvereniging) kwam mij dan ophalen en 
bracht mij dan op tijd bij het bij het voetbalveld.   
 

 
Hoogtepunt: 8 jaar in het eerste gevoetbald met 
een kampioenschap in 1974/1975 en later met 
het tweede in 1978/1979.  
 
Dieptepunt: Beenbreuk 1976/1977 uit bij 
Dinteloord.   
 
Uit bij Sparta Nijkerk kreeg ik een rode kaart, 3 
wedstrijden schorsing. Thuiswedstrijden speelde 
ik dan niet mee, bij uitwedstrijd wel onder een 
andere naam. Dan kon toen nog allemaal.   
De periode rondom een derby vond ik mooi. Dan 
werd je altijd opgejut door de supporters.   
 
Wist je dat: Ik illegaal ben begonnen met 
voetballen bij HNC, via mijn maatjes Arie 
Spuijbroek, Bert van Beek en  Chris Chabot kwam 
ik in de jeugd bij NEO voetballen. 
 
Mooiste herinnering: De derde helft, die waren het 
belangrijkste voor mij. 
 
NEO-gevoel: Ik volg NEO’25 nog steeds.  
 

 


