1945

Werd op 13-jarige leeftijd lid van NEO’25 en
speelde in het 1© elftal als voorstopper, waar
hij met Melis Spierings en
Christ van der Schans een stabiele
achterhoede vormde in de hoogste klasse van
het zaterdag amateurvoetbal.

Geboren / gewoond: 1945
op Oosteind en
Molenstraat, Sprang.

Getrouwd met

Riekie de Jong-Blom,
2 zonen,

3 kleinkinderen

Nu woonachtig in Besoyen,
Waalwijk

Beroep; Schoenstikker/metaalbewerker

Hobby’s: Fietsen, vissen, wandelen en sport
kijken en puzzelen.

Hoogtepunt sportgeschiedenis: WK Duitsland
1974 en Sifan Hassan (EK/WK Marathon)

Favoriete vakantieland: Noorwegen
Favoriete drankje: speciaal bier
Favoriete club: eredivisie en RKC Waalwijk

Karakter: geduldig, rustig, sociaal

Voetbalhumor:

Na het trainen, pilsje pakken na afloop, ik wil
naar huis en loop met helm naar buiten, roept er
nog iemand. "er staat nog een pilsje voor jou”; ik
met de brommer (ziindapp) en helm op naar
binnen in oude kantine, pilsje opgedronken,
rondje gereden rond stamtafel en naar buiten.

Bij veteranen: uit bij Vrederust: Sjaak Chabot
roept tegen scheidsrechter "blinde vink” na het
geven van een corner die eigenlijk achterbal
was; Sjaak krijgt rode kaart, maar Sjaak blijft
staan. Wat blijkt: kleurenblind

Hoogtepunt:
eigen spelers.

kampioenschap 1967/1968 met

Dieptepunt: scheenbreuk 1984

Trots op kampioenschappen: 4 x kampioenschap
(2x1e, 1x 2e en 1x veteranenelftal)

Beste trainer: van den Boogaard/ de Boorder
De derby’s tegen SSC waren het leukste

Sterkste eigenschap als voetballer: Koppen

Wist je dat: ik bijna nog bij SDO en WSC had

kunnen voetballen. (niet gedaan @)

Mooiste herinnering: Kampioenschappen 1968
en 1975

NEO-gevoel: Net als thuiskomen

Gelukwens:
Dat NEO nog lang een zelfstandig en gezonde
vereniging mag blijven.




