‘EEN EEUW NEO’2%’

Ad Vos, speelde al op 15 jarige leeftijd in het
eerste elftal. Hij was al op jonge leeftijd
aanvoerder (17 jaar ) en een van de
boegbeelden die Sprang/Neo aanzien
hebben gegeven in het zaterdag-
amateurvoetbal

Geboren / gewoond:
1946 aan de Kerkstraat,
later Burg. Meyerstraat
En nu Rembrandlaan,
Sprang-Capelle.

Getrouwd met Addy
Vos-van lersel,

2 kinderen, 2 klein-
kinderen

Beroep; Directeur Bolletje-S(‘jhrie'w
Hobbies: Tennis en Bridge.

Hoogtepunt sportgeschiedenis: WK 1974,
Richard Krajicek, Wimbledon 1996

Favoriete vakantieland: Frankrijk
Favoriete drankje: Pilsje

Favoriete club eredivisie: PSV

Favoriete programma: Studio Sport, met
Rafael vd Vaart als analyticus

Karakter: doortastend en af en toe eigengereid

Voetbalhumor;

Uit bij Spakenburg: Die gasten wisten precies
dat het later op zaterdagmiddag ging spoken
qua windsterkte , dus kozen ze eerste helft
wind tegen. Wij de tweede helft wind tegen , bij
de doeltrappen waaide de bal vaak terug over
de doellijn. Uiteindelijk gelijk gespeeld.

En uittegen DOS Kampen: de bus ging kapot,
moest gerepareerd worden, zijn we uiteindelijk
om 20.30 uur begonnen, waren om half 3
s’nachts thuis

Hoogtepunt: Kampioenselftal, was toch wel
uniek hoor, veel goede spelers.

Beste trainer: van den Bogaard

Voetballen tegen Kozakken Boys, qua sfeer,
mooie ambiance.

Sterkste eigenschap als voetballer: Mensen op
hun plek zetten.

Wist je dat; Dat ik bijna bij RKC heb kunnen
voetballen (boden veel geld , maar mijn ouders
waren er op tegen, dat heb ik gerespecteerd ),
bijna Desk en Willem 2 heeft ook gevraagd of ik
daar wilde komen.

Mooiste herinnering: Alle kampioenschappen,
Alles was mooi.

NEO-gevoel: Mooie tijd gehad vroeger, jammer
dat er zou weinig wordt georganiseerd voor oud
spelers.

Gelukswens: Heel veel succes



